HELD THEODOOR VAN DEN BOOM

/Zondaar of heilig boontje”?
Voor [heodoor geen verschlil

JGazittenendoeje
verhaal’, zo begint
pastor Theodoor
vanden Boom
meestal het
gesprek. Arm of rijk,
gelovig of ongelovig.
Wie zijn hulp
nodig heeft, kan
op hem rekenen.

Een serie over ‘De helden
van Tilburg’ volgens Het
Zuidelijk Toneel. Deel 1 met
Theodoor van den Boom, ‘de
puike pastor’.

Kim van Hout
Tilburg

en vriendelijke

‘ man die met ont-
zettend grote liefde
en overtuiging zich
inzet voor mensen

die het moeilijk hebben en troost
nodig hebben. Daarbij denkt hij
over grenzen heen, en probeert
vanuit zijn positie een steentje bij
te dragen.” Het zijn de woorden
van Jacolien Pijl, buurtondersteu-
ner in de wijk Korvel. En het gaat
over pastoraal werker Theodoor
van den Boom, die zij aandroeg
voor de Heldenketting.

Zijn er mensen in nood, een-
zaam of verdrietig, of leven ze in
armoede, als Van den Boom daar
lucht van krijgt, is hij de eerste die
zich over de ander ontfermt.
»Want al zijn de tijden veranderd,
de essentie van het geloof blijft
hetzelfde: er zijn voor de mensen,
voor iedereen dus.”

De biecht, die neemt Van den
Boom als pastoraal werker nooit
‘officieel’ af, dat mogen alleen
priesters. Maar mensen vertellen
hem heel vaak heel veel. Soms
zelfs alles. ,Dat is vaak al heel wat

waard voor mensen. Je hart luch-
ten, je gehoord en gezien voelen
door een ander. Ze het bekende
luisterende oor bieden, zonder te
oordelen.” Zoals een vrouw ooit
tegen Van den Boom zei, op een
dieptepunt in haar leven: ,Je luis-
tert als mens, niet als hulpverle-
ner.” Dat beaamt Van den Boom
ook. ,,Als pastoraal werker heb je
geen targets en het werk houdt
niet op bij veertig uur in de week.
Dit doe je vanuit overtuiging, met
je harten ziel.”

Opvoeding
Die overtuiging zit er al 64 jaar in.
Geboren in - natuurlijk — een ka-
tholiek gezin. Met het geloof als
belangrijk thema in zijn opvoe-
ding. ,,Mijn moeder was strikt ge-
lovig, zij betwistte het geloof ook
nooit. Mijn vader was een, zoals
dat toen werd genoemd, ‘fijne ka-
tholieke mens’. Maar wel eentje
die kritisch was, bleef nadenken
over waarom het allemaal gaat zo-
als het gaat. Dat heb ik van hem
meegekregen. [k ben zelf ook van
het verder kijken dan je neus lang
is.”

Eerst wil Van den Boom leraar
worden, studeert daar ook voor.

A Atilla Yuksel en het kunstwerk
dat hij voor de Heldenketting Til-
burg maakte van de ‘puike pas-
tOI‘,. FOTO SIMONE MICHIELSEN

Maar met een overschot aan basis-
schoolleraren, komt hij terecht op
de huishoudschool. ,,Jk kwam er al
heel snel achter dat het geven van
een schoolvak bijzaak was. Waar
het vooral om ging, was proberen
om die meiden op een goede ma-
nier door het leven te loodsen.
Lesgeven was het voor mij uitein-
delijk niet. Ik ben theologie gaan
studeren en daarna begonnen als
pastoraal werker.”

Het instituut kerk zoals dat ooit
bestond, statisch en dogmatisch,
moet meegaan met de tijd, weet
ook de pastor. En dat betekent
nieuwe en andere manieren van

Als pastoraal werker
heb je geentargets,
en het houdtnietop
bij 40 uurinde week

— Theodoor van den Boom

mensen bij elkaar brengen, met de
kerk als verbindende factor. , Laten
horen en zien wat de kerk is en
waar de kerk voor staat, dat is mijn
taak. Dat doe ik niet alleen, maar
samen met een heel team en een
heleboel vrijwilligers. Als een
schakel tussen en binnen allerlei
netwerken, zoals zorginstanties en
maatschappelijke organisaties.”

‘Ernaar handelen’
Alleen zeggen dat je gelovig bent,
zo werkt het niet, vindt de pastor.
,,Je moet er ook naar handelen.
Omdat iets je raakt, je daaraan iets
wil doen, in actie wil komen.” Pre-
cies wat Van den Boom doet met
werkgroep De Samaritaan. Dat be-
gint met een luisterend oor, dan
volgt soms doorverwijzing naar de
juiste instantie of ondersteuning
met goederen. De mensen komen
bij hen terecht op aanraden van
anderen, af en toe zien hulpbehoe-
venden zelf de kerk als allerlaatste
redmiddel. ,,Verder organiseren
we activiteiten en voeren we in al-
lerlei verschillende settings open
gesprekken over zingeving en ge-
loof, dood en liefde.”

Soms zit het 'm in kleinere din-
gen. , Je krijgt bijvoorbeeld via een

Aanspreekpunt

Theodoor van den Boom
(Oirschot, 10 januari 1957)

m Sinds 1999 pastoraal werker Pa-
rochie De Goede Herder Tilburg.
Eerste aanspreekpunt voor de wijk
Broekhoven en Goirle.

m Van 1993 tot 1999 pastoraal wer-
ker bij Parochie Verband Drunen.
Speerpunthouder Kerk en Samen-
leving.

m Met werkgroep De Samaritaan
vooral bezig met huis- en zieken-
bezoek, contacten met scholen en
maatschappelijke organisaties en
instellingen. Getrouwd met lise,
vader van drie volwassen zonen.

zorgorganisatie te horen dat een
gezin het moeilijk heeft. Daar ga je
even langs. Simpelweg om een
kaars af te geven, symbool van
licht en hoop. En dan horen we
achteraf terug dat zo’n gezin heel
erg geraakt was door ons bezoek.
Alleen al door er te zijn, voelen die
mensen zich gesteund.”

Natuurlijk drijft het geloof hem
(‘daar kom je als pastoraal werker
niet omheen’), voelt zich daardoor
geroepen en aangespoord om te
doen wat hij doet. Een aantal bij-
belse figuren inspireert hem. De
apostel Jacobus en natuurlijk de
barmhartige Samaritaan zelf, bei-
den symbool van naastenliefde.
Maar ook onder de ‘sterfelijken’
begeven zich genoeg helden, vindt
Van den Boom. ,,Broodpater Gerrit
Poels bijvoorbeeld, die zich letter-
lijk dag en nacht ingezet heeft
voor anderen. Heel bewonderens-
waardig.”

Ook kunstenaar Twan Hendriks,
die lijdt aan de ziekte van Parkin-
son, vindt hij een prachtig mens.
Van den Boom droeg hem dan ook
aan als Held van Tilburg: ,,Als je,
net als Twan, van je zwakke je
sterke punt kunt maken, dan ben
je wat mij betreft een echte held.”

Expositie Heldenketting
Van de Onofficiéle Nachtburge-
meester tot De Koppige Kunste-
naar. Het Zuidelijk Toneel ging op
zoek naar helden in de stad, en
vroeg hen: ‘wie is jouw held? Zo is
de Heldenketting ontstaan, een
portrettenestafette van vijftig
niet-alledaagse helden. De lokale
kunstenaar Atilla Yuksel vereeu-
wigde ze stuk voor stuk in een
kunstwerk.

m De expositie Heldenketting

is vanaf het voorjaar te zien in
Theaters Tilburg.



